Op 21 november 2021 overleed mijn man, onze papa, pépé
Louis Vanlogueren

geboren te Opwijk op 20 augustus 1941.

Louis ging zachtjes van ons heen na een kortstondige ziekte
in het OLV ziekenhuis campus Asse.

echtgenoot van

Yvette Vandersmissen

papa van

Koen Vanlogueren
André en Els Turtelooom - Vanloqueren
Ann Vanlogueren

pépé van
Lander Turtelboom

Flor Turtelboom

delen mee in dit verdriet

zijn zussen, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten.

Je liefde en de kracht,
je warmte en je lach
we zullen je missen,
iedere dag

Wij nemen afscheid van Louis in de Sint-Pauluskerk
te Opwijk op zaterdag 27 november 2021 om 10 uur.
Aansluitend volgt de begraving van zijn lichaam

op de begraafplaats te Opwiik.

U kan Louis een laatste groet brengen
op donderdag tussen 18 en 19 uur
in het funerarium Moyson, Ringlaan 151 fe Opwijk.

Wie wenst, kan condoleren op www.uitvaartenmoyson.be

Dankjewel aan ieder die Louis een warm hart toedroeg,
een bezoek bracht en hem steunde fijdens zijn leven.



